
                                    UUT DE OOLDE DEUZE ( 329) deur Jan Oosterhof 

Via de historische verening kwam er een mailtje binnen van Jan Ottenheim uit 

Beesel ( Limburg). Als jongetje van 5 jaar was Jan in de periode februari 1945 

tot mei 1945 met zijn familie geëvacueerd in Makkinga. Nu is hij op zoek naar 

gegevens van hun verblijf. Hij was samen met twee jongere broertjes, een 

jongere zus, opa en een tante van vaders kant en naderhand ook zijn vader 

ondergebracht in de pastorie aan de Brink. Hij kan hem niet herinneren of de 

dominee ook in de pastorie woonde. Wel kan hij zich herinneren dat zijn vader 

ging werken op een boerderij van de familie Cats. Ook  moeders kant, de 

familie Driesen, vond  onderdak in Makkinga. Als er iemand is die meer 

informatie kan verstrekken over de familie Ottenheim – Driesen dan hoor ik 

dat graag. De familie Ottenheim wil Makkinga nog graag eens komen 

bezoeken! 

In de Leeuwarder Courant van 31 oktober stond een artikeltje van Pieter de 

Groot met titel: Victorie van de fiets in Leeuwarden begonnen. Ik citeer 

hieruit; In 1883 is de ANWB ( Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond ) 

opgericht en van het begin af was er het blad “De Kampioen”. Een blad voor 

wielrijders en dat waren nog pioniers. Zij bewogen zich voort op een 

wonderlijk rijwiel, de vélocipède genaamd en de eerste exemplaren 

onderscheiden zich door hun grote voor- en kleine achterwiel. De eerste 

hoofdredacteur van “De Kampioen” was Edo Johannes Bergsma. Hij was 

geboren in 1862 in Makkinga ( in Vila Nova) en kreeg een baan op het 

Leeuwarder gemeentesecretarie en hij sloot zich aan bij de Leeuwarder 

Vélocipède Club. Voor zijn huis in Leeuwarden verzamelden de leden zich 

voor hun tochtjes. Hij was zeventien jaar oud al voorzitter van die club en 

zocht contact met andere clubs in het land en dat leidde in 1883 tot de 

oprichting van de ANWB en in 1884 werd hij voorzitter. In die begintijd  had 

de bond nogal te maken met tegenwind. Artsen en leraren lichamelijke 

opvoeding vonden het wielrijden ongezond. Bergsma bestreed dat met verve. 

En met succes, de vélo, in de volksmond fiets genoemd, werd steeds 

populairder. Maar waar komt het woord fiets vandaan? Bergsma had het 

woord fiets al in 1871 in gebruik als afkorting van vélocipède! Er zijn geen 

schriftelijke bronnen die dat bevestigen, jammer genoeg. Edo Bergsma is tot 

1937 ANWB-voorzitter gebleven, een vrijetijdsbesteding. Zijn 

bestuurskwaliteiten heeft hij te gelde gemaakt als burgemeester van het Bildt 

(1892-1896) en Enschede ( tot 1932)  Hij is op 1 november 1948 te Arnhem 

overleden.  
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