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Op de evacuatielijst van 1 mei 1945 staat o.a. J. Mooren-Theunissen. Samen 

met haar man en vier kinderen waren ze ondergebracht in de Veneburen. Het 

gezin bestond uit 13 personen en negen kinderen waren elders in Ooststel-

lingwerf beland. Vader Mooren was slager in Roermond en hij en zijn vrouw 

verbleven bij Klaas Hofstee op Veneburen 151A.. Hun kinderen Anna, Riek en 

Miet verbleven bij Teije Hofstee op nummer 143. Hun broertje Wiel verbleef 

bij Sake Mulder op nummer 142. Ze waren dus allemaal vlakbij elkaar onder-

gebracht daar achter in de Veneburen. 

Dochter Jannie van Teije Hofstee vertelde me dat ze de evacuees  zag komen. 

Ze kwamen op een zondag aan en zaten op de boerenwagen en ik zie ze  nog 

het tuinpad opkomen. Vooraf was gecontroleerd ( door het Rode Kruis?) waar 

men terechtkwam. Zo snel ze kwamen, waren ze na 5 á 6 maanden ook weer 

vertrokken. Ze gingen vanuit Veneburen naar het dorp naar de mis. Deze 

evacuees zagen er nog goed uit in de kleren, in tegenstelling van mensen uit 

Arnhem, die niet zoveel goederen bij hun hadden en er haveloos  en verma-

gerd uitzagen  en bovendien schurft en luizen hadden. De Limburgers hadden 

wel altijd te eten gehad. De pastoor had wel eens gezegd dat zij als katholie-

ken niet naar het noorden moesten gaan, want daar woonden heidenen. En nu 

werden ze daar  opgevangen. Als mijnheer pastoor dat geweten had.. Na de 

oorlog had de familie Hofstee nog wel een tijdlang een briefwisseling met de 

familie Mooren. Vader Mooren was in Heerlen een slagerij begonnen en de 

familie Hofstee kreeg wel eens vlees van hun. Nu zijn er geen contacten 

meer. 

Maar er verbleven meer evacuees in de Veneburen: in het leegstaande voor-

huis van de boerderij van Koopstra  ( nummer 154) kwamen mensen uit Arn-

hem en bij Jan Blauwbroek op nummer 144 zaten twee jongens uit Arnhem. 

Het bevel tot evacuatie van Arnhem werd door de Duitsers gegeven op 23 

september 1944, tijdens de Slag om Arnhem. Na de bevrijding mochten 

langzamerhand de vluchtelingen weer naar huis, maar men vond een ver-

woeste stad aan, waar slechts 1 procent van de huizen nog bewoonbaar was. 

Het duurde nog wel een jaar voordat ieder weer terug was. Het Rode Kruis 

had hierin een coördinerende rol. ( bron: wikipedia, evacuatie van Arnhem). 

Met dank aan mevr. Jannie Goettsch-Hofstee uit Elsloo. 
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